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Welkom  
 

Intochtslied 42: 1, 5 
 

Stilte, bemoediging en groet 
 

Klein Gloria (lied 195) 
 

 
 

Gebed van verootmoediging, afgesloten met kyrie lied 301k  

 



Wetslezing Exodus 20:1-17 
 

Lied 119: 1, 2 
 

Thema 
 

Gebed om de heilige Geest 
 

Lezing Psalm 25 
 

Lied 25: 1, 2, 7 
 

Lezing Johannes 1:29-36 
 

YouTube luisterlied: Bach – Agnus Dei 
https://www.youtube.com/watch?v=pa6pBaZvG0g&t=190s 
 

Overweging 
 

Muziek 
 

Gezang 487:1 uit het vorige liedboek (1973) 

 

 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

Collecten 

Slotlied 547: 1, 2, 4, 6 

Zending en zegen 

https://www.youtube.com/watch?v=pa6pBaZvG0g&t=190s


Lied 42: 1, 5 

 

 

5. Laat zijn trouw de dag verblijden 
en zijn lied de duisternis. 
Tot Hem roep ik in mijn lijden, 
die de God mijns levens is: 
Vaste grond van mijn bestaan, 
waarom ziet Gij mij niet aan? 
Moet ik onder ’s vijands slagen 

thans dit somber rouwkleed dragen? 
  



Lied 119: 1,2 

 
 
2 Gij hebt ons hart uw orde opgelegd, 
opdat wij die met ijver onderhouden. 
Ach, ging ik toch de wegen van uw recht, 
dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde 
op wat Gij in uw liefde tot mij zegt, 
als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde. 
  



 
 

2. Here, maak mij uwe wegen 
   door uw Woord en Geest bekend; 
   leer mij,hoe die zijn gelegen 
   en waarheen G'uw treden wendt; 
   leid mij in uw rechte leer, 
   laat mij trouw uw wet betrachten, 

   want Gij zijt mijn heil o Heer, 
   'k blijf U al den dag verwachten. 
 
7. Gods verborgen omgang vinden 
   zielen waar zijn vrees in woont; 
   't heilgeheim wordt aan zijn vrinden 
   naar zijn vreeverbond getoond, 
   d'Ogen houdt mijn stil gemoed 
   opwaarts, om op God te letten: 
   Hij, die trouw is, zal mijn voet 

   voeren uit der bozen netten. 
  



Lied 547: 1,2,4,6 

 
 
2. Laten wij dan bidden in dit aardse dal, 
dat de lieve vrede ons bewaren zal, 
refrein 
 
4. Laten wij God loven, leven van het licht, 
onze val te boven in een evenwicht, 
refrein 
 
6. Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug 

droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 
refrein 
 


